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BEHEERSPLAN 

Heilige Margarethakerk, Sint-Margriete-Houtem 

Bijlage 2.9 – Open Kerkendag 2017  
 

 

Bezoek H. Margaretha-kerk te Sint-Margriete-Houtem 4 juni 2017 

 

H. Margaretha-kerk 

   

  is samen met de kerk van Overlaar, de oudste kerk uit de streek, gemaakt uit Tiens 

    kwartsiet, Gbertange en Franse Vaurion. 

 +/- 1100 hofkapel als bijgebouw van ridderhoeve "uit kwartsiet en ruw breuksteenverband" 

 1201 - 1210 kapel verlengd naar het westen met 4 meter en met ingang aan zuidermuur 

  er werden 2 extra spitsboogvensters gestoken 

  kapel voorzien van Romaanse toren, toegang via ladder in de beuk 
 

 1306 - 1325 kleine koor vervangen door huidige gotische koor met drielobbige vensterbomen 

 1321 naam van dorp uitgebreid tot "houtheem sancte margarete" en 

     "sinte margariete houtheem" 

 1440 het " Sinte Meergrieten Kerckhof" bestond al, maar was nog niet afgesloten 
 

 1490 Jan van Houtem schenkt zijn kapel een sacramentstorentje van grote waarde   

  dat zal vernield worden vermoedelijk in 1635 tijdens de verwoesting van Tienen door Calvinisten 
 

 1573 kerkbeuk zodanig vervallen dat hij op instorten stond. Jan van Straesborch III drong er bij  

  de tiendeheffers op aan om de kerk te laten herstellen 

 sept 1576 de troepen van de Staten-Generaal worden door de Spanjaarden verslagen, 

  de bevolking van de drie heerlijkheden: Houtem, Bunsbeek en St. Maarten Vissenaken slaan op de vlucht 

 1587 vluchtelingen keren terug 

 1599  12 bewoonde haardsteden (boerderijen) geteld in Houtem en Stok  

 1606 klok van Kapel Ijzeren geschonken aan Houtem 

 1625 dorp overvallen door troep vreemde soldaten, ze plunderen kapel en sloegen  

  prachtig tabernakel stuk, geschonken door Jan van Houtem 
 

 1635 ? sacramentstorentje, geschonken door Jan van Houtem, wordt vernield tijdens  

  de verwoesting van Tienen door de Calvinisten 
 

 1643 omheining rond kerkhof aanbevolen door deken Roeloffs, pastoor van Sint Germanus 

 1687 aartsbisschop van Mechelen beslist dat de inwoners van Houtem, samen met de eigenaars van de    

    gronden in het dorp moesten bijdragen in de kosten voor de reparatie van de kerk. 

  tevens werden drie vensters van het schip vergroot (4de venster reeds in 14e eeuw vergroot) 

 1709 ? reeds 3 klokken aanwezig 

 1746 Franse soldaten kamperen in het dorp, zij stalen gerst, vee en hout zonder de boeren te vergoeden 

 1779 nieuwe torenkap, dak beuk en plafond beuk 

 1786 start parochieregisters van Houtem  

 1796 tijdens de Franse Omwenteling:  

  afschaffing van de heerlijkheden: Houtem met Stok wordt een aparte gemeente, afgescheiden van Bunsbeek 

  alle tekenen van geloof verboden: "Houtem-Sinte-Margriete" wordt "Houtain Marguerite" 

  Joannes van den Berghe is laatste Heer van Houtem. 

    Joannes van den Berghe overleed in 1808, grafzerk in de kerk 

  hij laat de kapel een zonnemonstrans na 

  de familie heeft nooit in Houtem gewoond, maar in O.L.Vrouw ten Poel (Tienen) 

 1803 "Houtain Marguerite" wordt terug "Houthem Sainte Marguerite" 
 

Kerk in +/- 1900 
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 1821 er bestond gevaar dat de kapel zou afgebroken worden 

  aartsbisschop richt verzoekschrift om kapel te sparen en wettig te herkennen 

  ook gemeentebestuur van Houtem deed zelfde verzoek, getekend "G. Baeken, M. Pierson, G. Vranckx, C. de Vroey,  

    A. Sondervorst, M. Lindekens burgemeester en ridder C.L. de Wouters" 
 

 sept 1825 de kapel bleef gespaard door Willem I, koning der Nederlanden en wordt erkend als hulpkapel van Oplinter 

 tss 1825-1850 doopkapel gebouwd 
 

 15 jul 1842 kapel wordt als onafhankelijke parochiekerk erkend 

  kapelaan Martinus Van Rijckelen wordt als eerste pastoor aangesteld 

 1845 grote herstellingswerken aan  torengebouw 

  westergevel van kwartsiet werd heropgebouwd in baksteen 

  oostermuur die beuk afsloot, doorbroken voor ingang 

  ingang van de kerk in deze westergevel in vervanging van zuidgevel 

  oksaal gebouwd en 2 spitsboogvensters dichtgemetseld 

 1849 dak van de beuk volledig vernieuwd 

  

 1890 ontwerpplannen gemaakt tot vergroting van de kerk:  het romaanse schip zou opgeofferd worden voor een neogotisch  

    schip met zijbeuken 

 jan 1891  kerkfabriek gaat niet akkoord om schip af te breken 

 1901 - 1910 Pastoor Gysen laat het koor op volle breedte openmaken en van houten plafond voorzien 

  er wordt een nieuwe sacristie gebouwd 

  het gedeeltelijk dichtgemetselde  middenvenster van het koor wordt open gemaakt en 

  kruis komt tussen 2 vensters op zuidermuur van de sacristie 

  het grafzerk van Jan van Houtem (eerste heer van Houtem) werd al bewaard aan epistelkant 

  grafzerk van laatste heer van Houtem, (Joannes van de Berghe) van kerkhof naar evangeliezijde overgebracht 

  kruisweg: hout van eiken vloer van het station van Berchem?. 

 18 aug 1914 tijdens Slag van Houtem worden vele gewonden verzorgd in de kerk 
 

 26 nov 1942 kerk wordt geklasseerd als monument "om reden van zijn artistieke, oudheidkundige en historische waarde" 

 12 okt 1943 kerkfabriek ontvangt brief van Duitse bezetter, die 2 grootste klokken opeist 

 apr 1944 klokken worden uit de klokkentoren gehaald en naar Schaarbeek overgebracht 
 

 19 okt 1947 E.H. Vandergraesen wordt ingehuldigd met kleine folkloristische optocht, gebaseerd op kleine dorpsprocessie die  

    tot 1939 uitging, jaar daarop was er oorlog 

 17 sept 1950 nieuwe klokken gegoten door Frans Sergeys worden ingehuldigd 

 1962 de communiebanken worden verwijderd uit de kerk 

 1972 de processie gaat een laatste maal uit 

 1984 grondige herstelling van de kerk 

---------------------------------------- 

 

Bewoners van "huis aan het bos" 

 

 +/- 1050 Ontstaan van het dorp door verwijzing naar Holtem ('holt' = hout en 'hem' = heem of woning) 

  het huis was een ridderhoeve 

 1143 Gosselin van Holtem vermeld in stamboek van adellijke familie van Ranst te Tienen 

 1158 Richard en Walter van Holtem hebben Houtem in bruikleen van Godfried III, hertog van Brabant 
  

    Tienen 

   begin 1200 de "van Holtems" bouwen het "Houtems Paleis" of "het hof van de Waaiberg" 

   1247 bewoond door ridder Jan  (+1277), meier, zoon van Jan, gehuwd met Joanna van Raathoven 
 

 1258 Arnold van Holtem, ridder, zoon van Jan, schepen, gehuwd met Juliana van Huldenberg 

 1290 Renier van Holtem, ridder, oudste zoon van Arnold, schepen 

 1306 Willem van Holtem, zoon van Renier, schepen en laatste bezitter van "huis aan het bos" 
 

Nieuwe woning ter vervanging van het 300 jaar oude "huis aan het bos" 
 

 1312 Gerard Boc, aangehuwd met de "van Holtems", bouwt nieuw huis. 

  Willem Boc, zoon van Gerard 

  Goswin Boc, zoon van Willem, erft het huis, zijn broer Gerard erft een deel van Bunsbeek 

  Maria Sbox van Eliksem, vermoedelijk getrouwd met Goswin Boc, bekomt het na zijn dood 
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  Jan Scheelken, schoonzoon van Maria Sboc, noemt het "Schelkenshoff" 

 tot 1459 bewoond door familie Scheelken 
 

 20 mei 1459 Librecht van Houtem, ontvanger der domeinen te Tienen, gehuwd met Alyt van Elderen, 

  koopt het "Schelkenshoff" met 3 percelen weide achter de kapel (nu kerk). 

  ligt begraven in Sint Germanuskerk 

 (1476) (Jan, broer van Librecht, was eigenaar van een "gelege" tegenover de kapel) 

 1475 - 1504 Jan van Houtem, ridder, zoon van Librecht, wordt na zijn dood begraven in de kerk 
 

  dorp wordt eerste baronie in Brabant 
 

 18 jun 1504 Librecht van Houtem, broer van Jan 

 15 jan 1506 Adelicia van Houtem, dochter van Librecht, gehuwd met Jan van Straesborch I 

 25 apr 1513 Jan van Straesborch II 

 8 jan 1521 Wouter (+ 1552) en Jaak (+ 1528) van Straesborch, zonen van Jan II 

 1552 Jan van Straesborch III 

 in 1560 Jan van Straesborgh III verkoopt Schelkenshoff aan zijn schoonbroer, Arnold van Amours 
   

  gezien dat geen bloedverwant is, komt er een einde aan de baronie ! 

--------------------------------------- 


